
Zondag 11 februari 2024 

Lezingen: Hooglied 8: 6-7 en Marcus 1: 39 - 45 

 

“Onrein, onrein” 

met die uitroep moeten melaatsen mensen op afstand houden want melaatsheid is o zo besmettelijk. 

En dus worden deze onaanraakbaren gemeden als de pest. 

Misschien heeft Corona ons iets doen voelen van de pijn die deze man lijdt: 

zijn gemis aan een knuffel, niemand die een arm om hem heen slaat, 

geen schouder om uit te huilen, nooit het genot van een strelende hand. 

Maar dan komt Jezus en raakt hem aan. 

Nee… Hij geneest hem niet eerst en vliegt hem vervolgens om de hals: 3 kussen links en rechts 

maar de aanraking vindt plaats in de geschondenheid. 

Dat aanraken is natuurlijk niet nodig want Jezus Woord is genoeg om de man te genezen. 

Maar Jezus kent zijn  verlangen,  zijn huidhonger 

en weet dat niet alleen de huid  maar ook de ziel aangevreten is. 

Dat de pijn niet oppervlakkig is maar vooral diep van binnen zit. 

Het doet zeer als er wel naar je gekeken wordt maar niet naar je omgezien 

als de schrik of erger: de afschuw, op de gezichten te lezen valt, 

als er met een boog om je heen gelopen wordt. 

Een liefdevolle aanraking, de hand op je schouder, de streling van het gelaat,  

maakt een mens van binnenuit gezond. 

En dus is de vraag: Hoeveel leed kunnen wij van de huid van een ander wegkussen, weg strelen? 

Natuurlijk… je moet voorzichtig zijn in het aanraken  

want al naar gelang iemands emotionele achtergrond kan dezelfde aanraking  de één goed doen, 

bij de ander een oeroud verdriet of angst oproepen en bij een derde een begin van verlangen. 

Wie een ander aanraakt moet weten wat ie doet, waar de grens is die je niet moet overschrijden 

want intimiteit is niet altijd gewenst en aanraken kan voelen als aanranden. 

Maar waar mensen in liefde elkaar aanraken, werkt het genezend: 

Tegen koude en kille eenzaamheid, helpen soms alleen warme handen. 

Voor verdriet  is soms geen andere troost dan de stilzwijgende omhelzing 

en mensen die vaak alleen nog handen aan hun lijf voelen om verschoond of verbonden te worden, 

voelen zich gestreeld door de aanraking van geliefden. 

Alleen daarom al valt er veel te zeggen voor ziekenzalving. 

Niet als een wondermiddel tegen elke kwaal maar als aanraking van God, 

die gekwetste zielen van binnenuit kan helen en kracht geven. 

 

Er is een onderzoek van neuropsycholoog Erik Scherder. 

Hij laat proefpersonen hun hand in een bak ijswater houden en klokt hoe lang ze dat volhouden. 

Vervolgens vraagt hij hen hetzelfde te doen terwijl ze met de andere hand een geliefde of een goede 

kennis vasthouden. 

En wat blijkt? 

Dan wordt de pijn langer verdragen. 

 



Jezus raakt de man aan…. met liefde; 

de man wordt er diep door geraakt  en geneest van wat onderhuids aan hem vreet: 

de diepe wonden, de littekens op de ziel. 

En telkens weer komt Jezus in het bestaan van mensen om hen met liefde te raken in hun ziel: 

de zichtbaar en onzichtbaar gekwetsten, 

mensen met zweren  of met eelt op hun ziel. 

Want Gods liefde is niet afhankelijk van het mooie lijf, het gave gladde velletje. 

God kijkt naar het innerlijk waarmee niet gezegd is dat het uiterlijk onbelangrijk is 

want wat kan het uiterlijk mensen parten spelen omdat ze het gevoel hebben een gek figuur te slaan 

en zelfs de pest hebben aan hun eigen lijf. 

Natuurlijk… we zeggen dat het innerlijk belangrijker is dan het uiterlijk, 

een goed karakter beter dan een goed figuur 

maar ik wens dat in onze samenleving die mooie woorden werkelijk waar zouden zijn. 

God heeft oog voor iedereen maar zeker ook voor de gekwetsten naar geest en lichaam. 

Liefdevol kijkt Hij naar Zijn kunstwerk, hoe vol schoonheidsfoutjes misschien ook, 

hoe beschadigd of gehandicapt van buiten of van binnen. 

Vol liefde raakt hij ons aan, legt Zijn hand op zere plekken, streelt pijnlijke littekens. 

Want of je nu wel of niet moeders mooiste bent, Vaders mooiste ben je altijd. 

En terwijl God liefdevol ons in Zijn armen neemt, zingt Hij uit volle borst Zijn Hooglied: 

O wat ben je mooi, zo mooi; wat hou ik van jou. 

Maar……. Hooglied is een beurtzang. 

God is begonnen, heeft gesproken, gezongen, ons Zijn liefde verklaart 

Nu is de beurt aan ons. 

amen 
 


